DÀN Ý TẬP LÀM VĂN HKII LỚP 7 ( 2019-2020)

ĐỀ SỐ 1

- Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích!

        I. Tìm hiểu đề và tìm ý .
           + Đề bài là văn nghị luận giải thích và chứng minh một vấn đề trong cuộc sống của học sinh .
           + Vấn đề : “ Nếu khi còn trẻ không chịu khó học tập ………….” 

        II. Dàn bài 

A. Mở bài : 

                 Nêu tầm quan trọng của việc học tập trong cuộc sống ( Học tập là việc cần phải thực hiện khi còn trẻ và cả sau này …………………………………………)

B. Thân bài: 

         a/ Luận điểm 
       - Học tập là gì? Là vừa tiếp thu kiến thức dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo vừa thực tập.   
   – Tại sao phải học tập ?  

             + Kiến thức của nhân loại bao la mênh mông như biển cả, còn sự hiểu biết của mỗi người chúng ta chỉ như giọt nước 
             + Mỗi giây phút trôi qua thì hành tinh chúng ta lại có một phát minh ra đời, vì thế không bao giờ chúng ta học hết được 
  - Còn trẻ ta phải như thế nào?
 
* Tuổi trẻ là lứa tuổi mà cha mẹ, người đời dành cho ta học tập để tiếp nhận tri thức, kỹ năng của xã hội. Vì vậy, đây là nhiệm vụ của chúng ta – Học tập còn là niềm hạnh phúc của tuổi trẻ …….. Sống dưới ánh sáng của tri thức không phải chịu sống dốt nát, lạc hậu . Nhất là cuộc sống của chúng ta hiện nay đang tiến lên từng ngày, từng giờ vào khoa học kỹ thuật ……………….
        b/ Luận cứ : Nêu lý lẽ và dẫn chứng 

      
-  Những người có tinh thần học hỏi đều thành công 
          Dẫn chứng: xưa có Trần Minh khố chuối , ông đã vượt qua mọi khó khó khăn 
      
-  Ngày nay như tấm gương của Bác Hồ ………………………………………...

- Học tập giúp ta vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được 

          Dẫn chứng :

                   Ngày nay: Thầy Nguyễn Ngọc Ký bị liệt hai tay ……………………
                   Trong thơ văn:

+ Một rương vàng không bằng một nang chữ
+ Bộ lông trang sức con vật 

Học vấn trang sức con người
                 + Học tập là hạt giống của kến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc 

C. Kết bài:

                Khẳng định lại vấn đề 

                 Khuyên các bạn trong lớp không nên lơ là học tập mà  phải chịu khó học khi còn trẻ thì lớn lên mới làm được việc có ích, làm được việc có ích .
Cách làm 2
1. Tìm hiểu đề và tìm ý :

Đề bài là văn nghị luận giải thích và chứng minh một vấn đề trong cuộc sống của học sinh 

Đề bài gợi hướng hướng viết để chứng minh “ Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập” 

2. Dàn bài 
a/ Mở bài 

Học tập là niềm hạnh phúc, là nhiệm vụ của tuổi trẻ. Tuổi trẻ cần tập trung vào việc học tập 
b/ Thân bài: 
               -Ông cha ta có câu ngạn ngữ “ Ấu bất học, lão hà vi” (Trẻ không học già chẳng làm gì được) 
               - Tuổi trẻ là lứa tuổi mà cha mẹ, người đời dành cho ta học tập 

               - Học tập lúc còn trẻ chính là rèn luyện, tạo khả năng lao động, khả năng khai thác thiên nhiên của ta sau này. 

                - Xã hội cách mạng đã tổ chức việc học tập của ta rất chu đáo ( đã có trường sở, thầy cô giáo, và đảm bảo các phương tiện học tập …….) 

                - Học tập của lứa tuổi hiện nay là tiếp nhận tri thức, kỹ năng của xã hội. Vì vậy đây là nhiệm vụ của ta. Mặt khác ông cha ta đã mất bao nhiêu xương máu để dành cho ta được sống học hành ( đó là ước vọng của Bác Hồ là mong sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành )

               - Học tập còn là niềm hạnh phúc của tuổi trẻ. Sống dưới ánh sáng của tri thức không phải chịu lối sống dốt nát, lạc hậu. Nhất là cuộc sống của ta hiện nay đang tiến lên từng ngày, từng giờ vào khoa học kỷ thuật 

       c. Kết bài : 

              Khẳng định lại vấn đề : 
         - Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên chẳng làm được gì .

         - Vì cuộc sống hiện nay không thể chấp nhận sự dốt nát . Cuộc sống hiện nay là cuộc sống khoa học hiện đại ( Liện hệ bản thân ……………………..)

ĐỀ SỐ 2
- Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta .

I.TÌM HIỂU ĐỀ VÀ TÌM Ý :
          -Đề bài là văn chứng minh một vấn đề có ý nghĩa bảo vệ môi trường.

       -Vấn đề cần chứng minh: Rừng có nhiều lợi ích lớn lao đổi với con người. Rừng bảo vệ cuộc sống của con người 

      - Bài viết cần cho người đọc thấy giá trị lớn lao của rừng trong đời sống. Con người cần có ý thức bảo vệ, phát triển rừng .
II..DÀN Ý:
1/ Mở bài : 
-Rừng rất quan trọng đối với cuộc sống  con người 

Rừng là lá phổi màu xanh và góp phần nuôi sống con người, chúng ta cần tìm hiểu.
2/ Thân bài: 
a. Rừng mang lại nguồn lợi kinh tế lớn lao, sản phẩm của rừng rất phong phú 
· Sản phẩm thực vật tre, nứa, gỗ quý ở các rừng nhất là rừng Việt Bắc và Tây Nguyên 

· Sản phẩm thực phẩm, dược phẩm (măng, mộc nhĩ, nấm hương) 

· Sản phẩm động vật : dã thú, chim muông .

· Rừng núi giấu trong lòng nó nhiều khoáng sản 
b. Rừng đem lại lợi ích cho môi trường sống. Rừng điều hòa thời tiết khí hậu, thanh lọc không khí .
 - Rừng là lá phổi màu xanh chuyển dời thoáng khí thành dưỡng khí cho người và động vật .

- Rừng xanh điều hòa thời tiết khí hậu, chắn gió, giữ nước, làm thay đổi nhiệt độ .

 - Rừng là cơ sở nghiên cứu của nhiều ngành khoa học, cội nguồn cảm hứng sáng tác về văn học nghệ thuật, là nơi tham quan du lịch .

Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ rừng là nơi gắn bó che chở cuộc chiến đấu của quân đội 

c. Con người cần bảo vệ rừng:
+ Không khai thác bừa bãi 

+ Phải tiếp tục trồng rừng 

   3/ Kết bài :

         Khẳng định lại vai trò của rừng ( rất quan trọng đối với đời sống con người) 

         Trước hành động phá rừng bừa bãi , em có thái độ như thế nào? 

        Liên hệ bản thân : Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng ………

ĐỀ 3. 

Chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn, nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ rừng.

         1/ Mở bài : 

            Nêu khái quát nguồn lợi giá trị của rừng 

         2/ Thân bài : 

              a/ Chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn lợi kinh tế mà rừng đem lại : cho gỗ, dược liệu, thú quý ….

· Rừng góp phần bảo vệ an ninh quốc gia (che bộ đội, quân thù trong chiến tranh cùng người đánh giặc) 
   b/ Bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường sống của con người 

        Là ngôi nhà chung, là lá phổi xanh, ngăn lũ, chống xói mòn .
   c/ Lên án những hành động phá rừng ..

3/ Kết bài : 

      Khẳng định vai trò của rừng 

      Ý nghĩa của bảo vệ rừng 

 ĐỀ 4: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lý “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “ Uống nước nhớ nguồn”

I. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ TÌM Ý :

       a/ Đề văn chứng minh ý nghĩa của hai câu tục ngữ mang tính chất sống có đạo lý của dân tộc.

        Tục ngữ ngắn gọn nhưng chứa đựng những chân lý sáng ngời, những phẩm chất cao quý, được lưu truyền trong nhân dân từ đời này sang đời khác .

     b/ Em hiểu đạo lý “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “ Uống nước nhớ nguồn” như thế nào? 

         + Khi ta ăn được một quả ngọt, ta phải nhớ đến công lao của người đã vất vả khi trồng cây .
         + Hôm nay chúng ta có được cuộc sống thanh bình hạnh phúc là nhờ công ơn của những người góp sức đấu tranh tạo dựng lên một xã hội giàu đẹp, văn minh. ….
        + Trong cuộc sống hằng ngày, nước rất cần cho sự sống, không những con người mà còn cả thế giới sinh vật tồn tại trên trái đất 
 Nghĩa chuyển:
        Nước ở đây không chỉ nói đến dòng nước chảy ra từ nguồn mà còn là những thành quả chúng ta được hưởng. Vì vậy, uống nước phải nhớ nguồn.Đó là tâm niệm muôn đời của con người sống trong ân nghĩa thủy chung .

    c/ Những biểu hiện của đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”  thường được thể hiện ngày ngày ở cách sống nhớ ơn tổ tiên qua những lễ hội   
        + Lễ hội đền Hùng hằng năm là tấm lòng của nhân dân ta nhớ đến cội nguồn. tổ tiên mình . Ngày nay, khi có cuộc sống ấm no, hạnh phúc là nhớ đến công ơn Bác Hồ và các chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh giành lại độc lập dân tộc.(ngày 10/3)
       + Lễ hội Đống Đa kỉ niệm Quang Trung đại phá quân Thanh 

        + Ngày cúng giỗ trong gia đình có ý nghĩa : Nhớ đến ông bà cha mẹ - những người đã khuất , nhớ đến công ơn sinh thành , xây đắp cho gia đình để cho con cháu được thừa hưởng hôm nay.
       + Để thực hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhà nước ta đã lấy ngày 27 / 7 là ngày Thương binh liệt sĩ, 20 /11 ngày Nhà giáo Việt Nam ,ngày Quốc tế Phụ Nữ để xã hội biết ơn những người Phụ nữ có vai trò to lớn đối với xã hội, với cuộc sống hôm nay.
II.DÀN Ý: 

1. Mở bài: 

  Giới thiệu vấn đề cần chứng minh 

2. Thân bài:
a/Giải thích

      + “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nghĩa là thế nào? 

      + Tại sao phải “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “ Uống nước nhớ nguồn” 
       Đạo lý “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “ Uống nước nhớ nguồn” là biểu hiện của lòng biết ơn, biểu hiện ân nghĩa thủy chung của con người Việt Nam giàu tình cảm 

      -Được thừa hưởng những giá trị vật chất và tinh thần ngày nay, chúng ta phải biết ơn, hướng về nơi xuất phát ấy để tỏ lòng kính trọng và cũng phải hành động để tỏ phần nào đó cái ơn.
         b/Chứng minh

       + “ Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó thấm sâu trong tâm hồn mỗi người Việt Nam, truyền thống từ đời này sang đời khác, trở thành chuẩn mực đạo đức của con người. 

-Dẫn chứng, mở rộng vấn đề        

3.Kết bài :

  Khẳng định đánh giá vấn đề 

 Liên hệ bản thân  

Gợi ý :

           +Lòng biết ơn là nét đẹp trong nhân cách làm người, là truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam .
          + Nó luôn cho em tự soi chiếu vào những hành vi hằng ngày, phải biết xấu hổ khi mắc lỗi lầm, biết hạnh phúc hân hoan khi làm được điều tốt 
+ Đạo lý trên giúp em phải có nghĩa vụ tham gia vào các phong trào “ đền ơn đáp nghĩa”
Cách viết thứ 2. 

       1/ Tìm hiểu đề và tìm ý 

            a/ Tìm hiểu đề 

                - Đề yêu cầu phép lập luận gì ? 

           * Lập luận : Chứng minh .

               - Đề yêu cầu chứng minh vấn đề gì ? 

            * Lòng biết ơn những người đã làm ra thành quả để ngày mai mình được hưởng một đạo lý sống đẹp của dân tộc Việt Nam . 
               -  Em hiểu “ Ăn quả …………...Uống nước nhớ nguồn” là gì ? 
            * Là biết ơn những người đi trước, những người có công với chúng ta .
               - Đề yêu cầu lập luận chứng minh đòi hỏi phải làm như thế nào ? 
             * Đưa ra và phân tích những chứng cứ thích hợp để người đọc hoặc người nghe thấy rõ điều được nêu ở đề bài là đúng đắn, là có thật. 
         b/ Tìm ý .
· Em hãy diễn giải đạo lý “ Ăn quả  ……Uống nước nhớ nguồn” có nội dung như thế nào ? 
     => Là người có đạo đức, có tình nghĩa trước sau, biết suy nghĩ, trọng cái thiện, quý cái tốt, muốn làm điều hay cho người khác . 
· Tìm những biểu hiện của đạo lý “  Ăn quả,…………nhớ nguồn” trong thực tế đời sống 
 Những biểu hiện :

     + Các phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với nước với dân ……
     + Các câu ca dao khuyên con người ghi nhớ công ơn của ông bà, cha mẹ, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng .
     + Các lễ hội ………
     + Ngày thương binh liệt sĩ, Ngày nhà giáo Việt Nam, Ngày thầy thuốc , Ngày Phụ nữ 8/3..
 =:> Người Việt Nam không thể sống thiếu các phong tục ấy được   -> Nó biểu hiện đạo lý : “ Ăn quả….nhớ nguồn” 
3. Lập dàn ý 

       a/ Mở bài : 

 * Trong phần mở bài em sẽ giới thiệu những gì ? 

       Dẫn dắt vấn đề cần chứng minh “ Ăn quả …………..nhớ nguồn” 

       b/ Thân bài : 

 * Trong phần thân bài cần nêu những luận điểm nào ? 

      + Chứng minh lòng biết ơn, sống có tình nghĩa : Uống nước phải biết nước ở đâu ra. 
      + Giải thích từ “ nguồn” : Là nguồn nước, nguồn gốc, cội nguồn…

      + Quên nguồn, quên gốc là là vong ơn bội nghĩa .

 * Cần đưa ra những dẫn chứng nào để chứng minh “ Uống nước…..trồng cây” 
       - Hái quả trên cây phải nghĩ đến người trồng cây, vun xới, chăm chút …

       - Bưng bát cơm thơm, ơn người một nắng hai sương làm ra sản phẩm ………

      “ Uống nước nhớ nguồn” , “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” Đây là hai cách nói ẩn dụ, gợi tả để nhắc nhở nguồi đời, biết nhớ đến tổ tiên, ông bà, nhớ đến những người có công với nước, các anh hùng , liệt sĩ ……...với tấm lòng thành kính biết ơn. 
   * Lòng biết ơn đó được thể hiện bằng cách nào? 
       Dẫn chứng : Lòng biết ơn thể hiện một cách thường xuyên : hằng ngày qua các lễ hội, ngày nhà giáo, nhớ đến ngày nhà giáo, ngày thương binh liệt sĩ ……….
       c/ Kết bài : 

    * Cần kết luận vấn đề ra sao ? Rút ra bài học cho bản thân như thế nào ? 

ĐỀ 5: 

Nhân dân ta có câu tục ngữ: “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” . Hãy giải thích và chứng minh câu tục ngữ trên .

      1/ Mở bài : 

         Trong cuộc sống ai chẳng muốn thành đạt nhưng con đường dẫn đến thành công không phải lúc nào cũng là một con đường bằng phẳng mà có thể là một con đường đầy chông gai 

       Nêu vấn đề và trích câu dẫn ( câu tục ngữ) 

       2/ Thân bài : 

            Giải thích câu tục ngữ 

· Sắt là kim loại cứng 

· Cây kim nhỏ nhọn nhưng hữu dụng 

· Tục ngữ có hai vế 

+ Vế đầu là điều kiện: Có công mài sắt 

+ Vế sau là kết quả: Có ngày nên kim 

Nghĩa của câu tục ngữ 

              Từ sắt lớn thành kim là cả một quá trình rèn luyện mài giũa công phu không có phép màu nào ngoài công sức lao động cần cù của con người  . Từ đó câu tục ngữ khuyên con người phải hết sức kiên trì nhẫn nại theo đuổi một mục đích thì nhất định sẽ thành công 
· Chứng minh qua thực tế : Lấy dẫn chứng và phân tích ở các lĩnh vực : 

+ Trong học tập 

+ Trong khoa học kỹ thuật .

+ Trong lao động sản xuất 

+ Trong kháng chiến chống ngoại xâm 

     Liên hệ với những câu ca dao, tục ngữ có nội dung tương tự .

         3/ Kết bài : 

               Khẳng định tính đúng đắn của câu tục ngữ .
…
ĐỀ 6 .Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công 

1. Tìm hiểu đề và tìm ý 

· Thể loại văn lập luận giải thích 

· Vấn đề giải thích : Câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công” (Câu tục ngữ này có ý nghĩa gắn với câu “ Có công mài sắt có ngày nên kim” 

· Giải thích ý nghĩa của câu nói 

Mẹ là gì? – Là người sinh ra các con .

Thất bại là hỏng việc lớn, không đem lại kết quả gì. 

+ Thất bại là mẹ  thành công có nghĩa là thất bại sẽ tạo ra những thành công mới 

Vì sao nói thất bại là mẹ thành công ?

      -Đây là câu tục ngữ thể hiện lời khuyên sáng suốt của người xưa .Làm việc gì muốn thành công phải kiên trì, kiên trì lao động, kiên trì học tập, kiên trì rèn luyện bản thân. Mỗi khi gặp khó khăn, thất bại tự nhắc nhở mình : “Thất bại là mẹ thành công” 

2. Lập dàn ý 
a/Mở bài : 

     Giới thiệu vấn đề : “ Thất bại là mẹ thành công”

Gợi ý viết : Trong học tập, lao động hằng ngày ta thường gặp những khó khăn trở ngại, thậm chí có lúc bị thất bại . Người xưa đã khuyên ta điều gì trong câu “ Thất bại là mẹ thành công”

b/ Thân bài:

Giải thích câu tục ngữ :

+Mẹ ở đây là gì? 

        Thế nào là thất bại ? 

+ Vì sao nói thất bại là mẹ thành công ?

          Thất bại sẽ tạo ra những thành công mới . Câu tục ngữ này đối với người nản chí thì không đúng như vậy ,nhưng đối với những người bền chí, kiên trì thì quả là đúng vì sau thất bại, con người sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý báu để không còn thất bại nữa . Ngoài ra thất bại còn rèn luyện ý chí vươn lên cho mỗi người …….

+ Ý nghĩa câu tục ngữ phải chăng là : “ thất bại” dạy cho ta một cách để vượt lên đạt kết quả tốt hơn . “ Mẹ ở đây có ý nghĩa là “ lớn”, là đầy hiệu lực. Nếu biết học tập rút kinh nghiệm thì “ thất bại” sẽ dạy cho ta cách đạt tới  kết quả cao hơn

              Dẫn chứng : Học sinh chúng ta vào đầu năm học còn bỡ ngỡ, bối rối. Chưa nắm thật  sâu , thật vững về làm văn nghị luận. Do đó có bài văn chỉ đạt điểm kém.Người có chí, qua thất bại này hàng ngày ta chịu khó học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm qua thất bại sẽ có ngày ta  đạt được điểm cao đối với bài tập làm văn .

           -Trong lĩnh vực khoa học lại càng không được chán nản khi bị thất bại . Vì lần thất bại này sẽ nêu ra hướng đi đến kết quả lần sau ( dẫn chứng các danh nhân, các nhà khoa học ………..)

c/ Kết bài: 

    Gợi ý: Thất bại có lúc rèn luyện cho con người về mặt tinh thần, ý chí. 

         Có người cũng gặp nhiều thất bại họ càng bền bỉ, dẹp lòng tự ái, tự ti để tiến lên 

         Chúng ta cần khắc phục những nhược điểm đã mắc phải để dành cho được kết quả to lớn hơn, mĩ mãn hơn. 

ĐỀ 7:

     Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lê-nin: “Học, học nữa, học mãi”     

1. Tìm hiểu đề và tìm ý 

a. Tìm hiểu đề 

   Phép lập luận giải thích 

  Vấn đề giải thích : Lời khuyên của Lê-nin 

b. Tìm ý: 

        -  Học là gì? 

        -Như thế nào là học nữa, học mãi ?

        -Vì sao phải học nữa, học mãi?

        -Đây là luận điểm rất sâu sắc về yêu cầu học tập đối với mỗi con người sống trong xã hội hiện nay .

       -Lời khuyên này không dành riêng cho ai nhưng mỗi người có vị trí của mình phải tự xác định lấy việc học tập để đảm bảo lấy sự tiến bộ của mình 

2. Lập dàn ý :

a. Mở bài 
           Giới thiệu vấn đề cần được giải thích 

        Gợi ý: - Trước yêu cầu ngày càng cao của cách mạng và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, đòi hỏi mọi người chúng ta phải luôn luôn nâng cao trình độ để đáp ứng với nhu cầu của cuộc sống.

· Lời khuyên của Lê- nin là mục tiêu, phải thực hiện để đạt tới của mỗi người. Ta sẽ làm gì để thực hiện lời khuyên đó .

 b. Thân bài 

   + Giải thích câu tục ngữ 

   - Học là gì ? Là việc tiếp thu kiến thức của nhân loại dưới sự hướng dẫn (Là thu nhận bằng trí tuệ những điều cần hiểu biết, thường có hệ thống) 

   Gợi ý: Ngày nay khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, cuộc sống xã hội ngày một nâng cao trên mọi mặt tinh thần và vật chất.

          Muốn đáp ứng, tham gia, hòa nhập được vào cuộc sống luôn phát triển, ta phải coi học tập là biện pháp, là nhiệm vụ suốt đời người .

        -Học sinh chúng ta là những người chủ tương lai của đất nước lại cần phải có một trình độ văn hóa kỹ thuật để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. 

        -Muốn thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, xây dựng một nước giàu mạnh phải “ học, học nữa, học mãi” như lời dạy của Lê- nin. 

        - Phải tìm mọi cách để học: học trong sách vở, qua sự dạy dỗ của thầy cô, qua thực tế cuộc sống. Học phải đi đôi với hành như lời dạy của Bác Hồ: “ Học hỏi là việc phải tiếp tục suốt đời” 

        -  Vì sao chúng ta học nữa, học mãi : - Bởi vì kiến thức của nhân loại bao la mênh mông như biển cả còn sự hiểu biết của mỗi người trong chúng ta chỉ nhỏ như giọt nước.Hơn thế nữa, mỗi một giây phút trôi qua thì trên hành tinh của chúng ta lại có một phát minh mới ra đời, vì thế chúng ta không bao giờ học được hết những kiến thức đó và cũng vì thế mà chúng ta phải luôn luôn học tập ……..

        Dẫn chứng : ( Có ở phần trên ) 

              + “ Nhà bác học không có nghĩa là ngừng học”

              + “ Đường đời là chiếc thang không nấc chót, việc học là quyển sách không trang cuối cùng” 

              + Kiến thức là chìa khóa vạn năng mở ra tất cả các cửa 

                                                                        ( A-Phơ-Răng- Xơ) – Nhà văn Pháp 

              + Các điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước 

            Các điều chúng ta chưa biết là cả một đại dương 

                                                               ( I- Niu- Tơn )

              + Học khôn, học đến chết 

              + Học khéo, học đến già 

         c. Kết bài: 

             Khẳng định lại vấn đề 

            Gợi ý :

         - Tuổi trẻ phải tranh thủ học tập, khi ra đời dù ở tuổi nào, ở cương vị nào, hoàn cảnh nào cũng phải thường xuyên học tập mới đảm bảo cho mình một cuộc sống tiến bộ không ngừng .

          - Liên hệ bản thân.
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